Port of Antwerp Giants vs Okido 1: 55 -75
19/01/2014

Deze zondag was een andere zondag dan anders. Normaal worden we wakker met nog een dronken
gevoel, wat hoofdpijn, buikpijn van de avond/nacht ervoor. Of sommigen worden wakker gemaakt
door hun kleine bengels. Deze zondag werden we wakker gemaakt door een klok, die op een vooraf
ingesteld tijdstip een geluid- of een ander signaal geeft. #wekker #fuckedup #vroeg. Wat we toen
nog niet wisten, is dat het een mooie dag ging worden. #zon #win #olé

Voor de match begon waarschuwde Jan M ons al, dat we te laks aan de wedstrijd zouden beginnen.
Het gevaar zou zijn dat we te nonchalant op het veld zouden staan. Bij het begin van de wedstrijd
stonden we niet te laks of nonchalant op het veld, onze verdediging was namelijk zeer goed. Die
manne konne genne goal gemakt kraajge. Spijtig genoeg waren we scorend niet goed bezig, ik denk
da we nog wa prut in os ogen hadde. Naarmate de eerste helft vorderde kregen we toch wat shots
gescoord. Dankzij de goede aanvallende en verdedigende rebounds van Ward en de snelle transitie
van Vincent creéerden we een kleine kloof. We gingen de rust in met 10 punten verschil in het
voordeel van Okido.

Vijftien minuten na het fluitsignaal op het einde van quarter 2 startte de match terug. Dit was ons
niet zo gunstig. We begonnen nu wel te laks en te nonchalant aan de 2° helft. Op deze manier kregen
we wat ongelukkige fouten aan ons been gesmeerd. PoAG kon terug in de buurt van ons komen.
Hierdoor kregen we naar ons ****** yan de coach. Meteen kregen de Giants het tegenantwoord van
ons. Direct een bom van Kristof en Joeri. Ook Tobias en Wouter lieten nog wat mooie moves zien op
het veld, waardoor we onze kloof verder uitbouwen tot 15 punten.

De laatste quarter was er teveel aan voor die van ’t stad. Hun verdediging zakte in mekaar zoals ne
zak patatte. Onze forward deden er nog een paar bommen bij. De guards lieten nog wat schone
moves zien. Zonder dat we het beseften floot de ref de match af, met winst voor Okido. Buiten het
vroeg opstaan, wakker worden door de wekker, prut in onze ogen, onze chickies verlaten voor een
basketbalmatch, nemen we toch maar weer de 3 punten mee naar huis. Volgend jaar krijgen we ook
versterking door de grote center van de Giants, Wouter Voet. Yippie Yahee Mothefuckers! © Op naar
de volgende!!!



