
Okido Dames 1 – Schelle A: 50-54 6-9-2014 

Zaterdagavond was het zover… eindelijk die eerste competitiematch. Na een voorbereiding met ups en 

vooral veel downs was het maar de vraag of we klaar waren voor die eerste wedstrijd waarin het echt 

om de knikkers ging.  

Alle speelsters keken na ons vorige ‘ramp’seizoen reikhalzend uit naar een jaar basketplezier met een 

volledige ploeg. Alle gekwetsten hadden eindelijk een weg uit die lappenmand gevonden, een nieuwe 

aanwinst uit het verre Geel,… Wie had nu kunnen denken dat we dan die eerste competitiematch 

meteen met slechts zeven speelsters zouden aantreden. Toch was dit de realiteit. Anouk had andere 

verplichtingen en heeft zich hopelijk enorm geamuseerd op het trouwfeest van haar zus. Inez en Zenzi 

zaten al geblesseerd op de bank. (Hopelijk spelen zij wel snel terug mee!) 

Maar goed en wel, de match begon, en ondanks het lage aantal spelers gingen we er wel alles aan doen 

om Schelle niet met die drie punten naar huis te laten gaan. In het eerste quart was dit echter niet zo 

vanzelfsprekend. Schelle startte zelf in een zone defense, niet direct ons ding. We hebben toch altijd wat 

tijd nodig om hier aan te wennen. Zelf hebben we zowel man-to-man als zone defense geprobeerd, 

zonder veel resultaat. Alle speelsters van Schelle leken die zaterdagavond plots driepuntkanonnen. Na 

dat eerste kwart stonden we er dus niet goed op. De hoop op die eerste drie punten van het seizoen zat 

al ergens onderaan in onze schoenen. Tijdens het tweede quart speelden we stilaan toch mee en 

konden we de voorsprong van Schelle beperken tot slechts 10 punten.  

Ruststand: 23-33 

Na een peptalk van coach Raf waren we klaar om vol goede moed aan de tweede helft te beginnen. We 

herinnerden ons allemaal de match van vorige zondag waar we met de rust voor een gelijkaardig 

scenario stonden. Toen hebben we door hard te werken de overwinning toch kunnen binnen halen. Dit 

was nu ook ons plan. En… wat gebeurde er. Puntje voor puntje kwamen we dichter. Bij Schelle lukte 

stilaan niets meer, wij kregen vleugeltjes en lieten enkele mooie acties zien. En zo kwamen we na 

ongeveer anderhalf quart hard knokken voorbij Schelle. De laatste minuten van de match waren dan 

ook erg spannend. Wie zou er aan het langste eind trekken?  

Wel… spijtig genoeg waren wij dit niet. Met nog een halve minuut te gaan heeft Schelle opnieuw een 

voorsprong van 2 punten. Deze hebben we spijtig genoeg niet meer kunnen afpakken. Schelle heeft dus 

toch die 3 punten mogen meepakken. Een eerste competitiemacht verloren… een match die we op het 

einde echt niet uit handen hadden mogen geven.  

Eindstand: 50-54 

Wat we wel moeten onthouden na deze match is dat we echt geen schrik mogen hebben van ploegen 

die een zone defense tegen ons spelen. We hebben laten zien dat we hier ook tegen kunnen spelen. 

Volgende week dus iedereen kopje omhoog. Samen gaan we er dan opnieuw voor en dan pakken we die 

punten wel mee naar huis!  

Tot slot dus bedankt aan de coach, speelsters, supporters, … voor jullie inzet. Hierbij nomineer ik ook 

Anouk Michiels om volgende week het verslag te schrijven. Veel succes! ☺   


