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“Joepie joepie, ik ben blij! Ik mag het verslag schrijven!” Sounds credible? Niet dus, maar uit schrik 

om op mijn donder te krijgen van een zekere DVE toch maar een verslagje. 

 

De match begon goed, zij het niet voor ons maar wel voor de tegenstand. Meteen kwamen ze op de 

proppen met een hevige press waar we niet direct een antwoord op wisten. Wat gebrek aan 

organisatie en veel te veel slechte passen zorgden ervoor dat Hulshout vele easy baskets kon maken. 

Met momenten kregen ook wij de bal wel door het netje, maar als je op tien minuten tijd 22 punten 

moet incasseren, zit het toch niet helemaal goed. 

 

De tweede quarter verslapte hun press en vonden wij onze draai wat beter waardoor Zuiderkempen 

de kloof niet kon uitdiepen. Wij van onze kant slaagden er echter ook niet in het gat te dichten. Met 

een kleine tien punten verschil konden we de rust in. 

 

Na de rust hoopten we op een ommekeer en het heft in eigen handen te kunnen nemen. Waar het 

probleem in de eerste helft echter in defence lag, was het deze quarter voornamelijk de aanval die 

niet draaide.  Vijf punten op tien minuten is niet voldoende om je tegenstander op de knieën te 

krijgen. 

 

Daar ook de laatste quarter geen beterschap bracht op aanvallend vlak, zijn we er niet in geslaagd de 

drie punten in Arendonk te houden. 

 

Helaas pindakaas, volgende keer beter! 

 

Wist-je-dat…? 

� … den boek doen niet in de familie zit ten huize Van Eemeren? Ploegpapa Toon doet dit al 

jaren met glans, dat is waar, maar toen dochterlief Dorien ook een keertje wilde proberen, 

liep dat niet van een leien dakje. Wat gebeurde er? Wel, ze opent de wedstrijdboek, vindt 

daar een stevig karton waar in grote letters specimen opgedrukt staat en besluit daar al onze 

namen alvast op in te vullen. Wie haar er op gewezen heeft, weet ik niet, maar het schutblad 

invullen in niet nuttig Dorien! #PapaMoetMijHelpen 

� … Vincent ons uit de nood geholpen heeft door de zware taak van coach op zich te nemen 

daar Peter zelf een match op het programma had staan. 

� … er naast vriendjespolitiek ook zoiets bestaat als liefjespolitiek: je vrouw in de basis laten 

starten? 

� … Marjolein heel hard haar best gaat doen wat te groeien tegen volgende week? Of dat hoop 

ik althans. ;) 

� … er lekkere croques en cake op ons stonden te wachten na de match? Merci, Lucia en 

Veerle! 

� … lieve dames, een half uur op voorhand omgekleed aanwezig zijn toch volstaat?! 

� … er eenvoudige trucjes bestaan om de winter door te komen? 

 

 

 

 

Gegroet! 


